
Feierstunde in Haaksbergen/Nederland op 12. Juli 2025 

2 Cellos – Benedictus - by Karl Jenkins 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f_RjlI

Puqyc 
​
Samuel: Jezus wil eerst een welkomstwoord spreken. Hij staat hier in het midden en heeft 
Zijn handen over ons uitgestrekt. Hij zegent ieder van ons en...​
 
Jezus spreekt: "Amen, Mijn koninkrijk is niet van deze wereld - met deze woorden ga Ik door 
dit land. En Ik ben door dit land gegaan om de doden in de graven van het vlees op te 
wekken, om de slapenden aan te raken, die Ik deels door nood heb wakker geschud, deels 
met liefde heb aangeraakt, opdat zij zouden ontwaken in Mijn Woord, dat Ik over dit land 
heb verspreid en dat Ik nu hier in deze ruimte verspreid.​
Het woord dat vervuld is van licht, liefde en waarheid en dat Ik Zelf ben. Ikzelf ben het 
Woord, de Geest van het Woord, die nu jullie harten in de diepte aanraakt, opdat jullie 
erkennen dat Ik een God van liefde ben. En dat Ik een God ben die maar één ding voor ogen 
heeft: deze gevallen schepping terugvoeren naar het licht – als geheel en elk van Mijn 
kinderen afzonderlijk. Zo ben Ik gekomen om Mijn zonen en dochters aan te raken, hen bij 
de hand te nemen, hun harten te beroeren, om hen dan binnen te leiden in Mijn hart, in 
Mijn liefde voor eeuwig.​
 
2000 jaar geleden kwam Ik naar deze aarde om Mijn leer te openbaren. De mensen te laten 
zien wat ze moeten doen, zodat ze de weg zien die Ik heb bereid en die ze kunnen gaan in 
het licht van Mijn liefde. De bodem van dit pad heet deemoed – deemoed en toewijding aan 
Mij, waarin het vertrouwen in Mij ligt dat Ik een God van liefde ben en geen straffende en 
geen veroordelende God; maar Mijn wens en Mijn wil is de verlossing, de bevrijding en het 
gelukkig maken van al Mijn kinderen in eeuwigheid.​
 
Zo heb Ik nu ook deze ronde bijeengeroepen en Mijn geest, Mijn hart wijd geopend, om 
jullie de diepte van Mijn liefde te openbaren, die Ik ook in jullie heb gelegd. Ja, al Mijn liefde 
heb Ik in jullie gelegd, Mijn kinderen. Het ligt alleen aan jullie om in deze liefde te gaan - Mij 
liefhebben, dat is de weg die jullie in deze tijd kunnen, moeten en mogen gaan.​
 
Alleen Ik ben de Verlosser. Alleen Ik kan jullie bevrijden van alle last, van alle nood, van alle 
droefheid en duisternis die zich nu over deze aarde heeft verspreid. Valsheid en leugen 
regeren deze wereld, maar om jullie heen heb Ik een beschermende mantel opgericht, een 
beschermde ruimte waarin jullie samen met Mij zijn, zodat de leugen jullie niet meer kan 
grijpen. Ik heb jullie in het licht van de waarheid geplaatst, Ik plaats al Mijn kinderen in het 
licht van de waarheid, degenen die het menen, die met oprechtheid deze weg gaan, die Mij 
niet naast de wereld plaatsen, maar die bereid zijn offers voor Mij te brengen.​
 
Dit is de enige manier, deze smalle en steile weg uit de wereld. Loslaten van de dingen die 
jullie binden aan de materie, zodat jullie vrij en onbelast zijn, want alleen zo kunnen jullie 
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Mij liefhebben, Mijn kinderen. De vrijheid van de liefde heeft onbezorgdheid nodig, heeft 
vreugde nodig, en die is er alleen bij Mij. De wereldse vreugde schenkt voor een moment 
ook bevrediging, en toch draagt ze de dood in zich. Maar de vreugde die jullie vinden in Mijn 
aanwezigheid draagt het leven in zich, eeuwig leven. Alleen zo kunnen jullie vrolijk deze weg 
gaan en niet vol weemoed en treurig spreken: 'Mijn God, waarom zou ik dit nu laten? Dat 
maakt me blij, dat maakt mijn leven de moeite waard!’ Ja, Mijn kind, voor een bepaalde tijd, 
maar niet voor de eeuwigheid.​
 
En als jullie ooit je geestelijke thuis zijn binnengegaan en terugkijkend de tijden beschouwen 
waarin jullie hebben overwonnen, waarin jullie je niet hebben geërgerd aan deze of die 
mensen, maar in de liefde zijn gebleven; als jullie een mens in liefde en geduld hebben 
vergeven die jullie geen goed heeft gedaan, die jullie heeft beledigd, die jullie heeft 
bedrogen en belogen of geweld heeft aangedaan; of de tijd waarin jullie deze en die 
wereldse lust, ook de seksuele, niet meer hebben nagestreefd, maar hebben gezegd: 'Mijn 
liefde moet rein zijn in de geest en niet worden neergehaald en gebonden zijn aan het rijk 
van de materie', Mijn kinderen, dat zijn de belangrijke en beslissende momenten in jullie 
leven.​
 
Als jullie deze overwinningen ooit in terugblik bekijken, zullen jullie vervuld zijn van vreugde. 
Vrolijk zullen jullie dan zeggen: 'Dank U Vader, dat U mij op deze momenten hebt gedragen, 
dat U mij de kracht hebt gegeven om U trouw te zijn in de liefde. Mijn kinderen, deze 
momenten beslissen over leven en dood. In de liefde blijven, samen met Mij vergeven, 
overwinnen, ook moedig zijn en zeggen: 'Nee, ik ga niet de weg die de mensen gaan, die 
deze wereld gaat. Ik ga de weg samen met mijn Jezus het koninkrijk binnen dat niet van deze 
wereld is. Dat, Mijn kinderen, zijn de belangrijkste momenten in jullie leven. Dan neem Ik 
jullie bij de hand, dan neem Ik jullie serieus, in deze trouw aan Mij.​
V 
oor deze momenten van jullie ben Ik gestorven. In deze momenten heb Ik Mijn verlossing 
gelegd - en in deze momenten heb Ik Mijn opstanding gelegd, eeuwige opstanding. En 
daarom, elke keer dat zo'n situatie zich voordoet, wanneer jullie je in zo'n cruciaal moment 
in de tijd bevinden, bedenk dan deze woorden van Mij, dat jullie beslissing 
eeuwigheidswaarde heeft. Amen, Mijn kinderen, dit zijn Mijn begroetingswoorden. Ernstige 
woorden, liefdevolle woorden, goddelijke woorden. Amen.”​
 

Und weißt, dass dein Erlöser lebt - Anja Schraal 
https://www.youtube.com/watch?v=nSCZAuaI7vc 

 
​
Samuel stelt zich voor: "Voordat ik ontwaakte, was ik alcoholverslaafd, rookte ik twee tot 
drie pakjes sigaretten per dag, leefde alleen in seksuele roes, zat in een straatbende, we 
hadden veel criminaliteit, vaak problemen met de politie. En toen stortte ik in diep verdriet 
door de scheiding van een vrouw. Dit liefdesverdriet heeft me van mijn troon gestoten en in 
een diepe depressie gestort. Ik kon niet meer helder denken, kon me nergens meer aan 
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vasthouden in de wereld, alles was alleen nog maar donker en duister. Toen ik er zo kapot 
van was – dat duurde vele maanden – bad ik uit een impuls: 'Lieve God, als U echt bestaat, 
dan wil ik U zien, maar dan zoals U echt bent en niet wat mensen van U hebben gemaakt. ´​
 
Eerst gebeurde er niets, maar op een avond, toen de pijn zo sterk was dat ik het bijna niet 
meer kon verdragen, opende mijn ziel, scheurde als het ware open in de pijn en stroomde er 
van binnenuit een golf van licht en liefde, als uit een bruisende bron, die mijn hele wezen 
van top tot teen vervulde. Dat was mijn inwijding. God raakte me op dat moment aan en 
bracht me op weg naar Hem.​
 
Ja, toen begon een nieuw leven. Ik heb me eerst veel beziggehouden met Oosterse religies, 
ik wist immers nog niet dat Jezus God is, maar voor mij was er gewoon één God. Toen 
ontdekte ik de openbaringen door Jakob Lorber, ze waren en zijn het fundament waarop ik 
me geestelijk kon bewegen en verder kon ontwikkelen. In deze boeken heb ik Jezus herkend 
als een liefhebbende God en wat Hij voor ons betekent en hoeveel Hij van ons houdt. Dat is 
steeds dieper gegaan, maar de wereld bestaat ook nog. Ik ben weer getrouwd, we hebben 
een huis gebouwd, twee dochters gekregen, een bedrijf opgericht. Daardoor was ik een 
tijdlang weer intensief in de wereld. In 2017 was het toen Jezus weer heel dichtbij me kwam 
en me opdroeg een boek te schrijven: het 'Crash-boek'. Vanwege dit boek kwamen er steeds 
meer mensen naar me toe, waardoor uiteindelijk deze ‘Feierstunden’ (vieringen) 
ontstonden en nog meer boeken.​
 
Zo ben ik steeds dieper in dit geestelijke leven gegroeid, in deze geestelijke opdracht die God 
mij heeft gegeven: Zijn Woord direct te verkondigen, maar ook een profetische opdracht, 
om mensen te vertellen in welke tijd we leven, dat het een heel beslissende tijd is voor de 
individuele mens en voor de wereld als geheel, dat het de tijd van verandering is, dat Zijn 
wederkomst voor de wereld op handen is, maar voor Zijn kinderen is Hij al gekomen. We 
mogen al in Zijn aanwezigheid leven, we moeten het alleen maar erkennen.​
 
Een grote hulp om in Zijn aanwezigheid te komen en Hem in het hart te voelen, zijn de 
woorden: 'Jezus, ik hou van U; Jezus, mijn liefde en mijn leven.' Als je dit oprecht en met 
toewijding uitspreekt, wordt de ziel onmiddellijk vervuld met Zijn liefde en voel je: Hij is er. 
Maar toen zei Jezus tegen mij: "Als je deze woorden spreekt, maar nog steeds dingen 
achterhoudt die belangrijker voor je zijn dan Ik, dan is deze zin eigenlijk een leugen, want 
dan bemin je Mij niet met heel je hart, maar slechts gedeeltelijk, maar niet zoals het zou 
moeten zijn."​
 
Toen begreep ik dat je echt alles wat tussen jou en Jezus staat, weg moet doen. Er mag geen 
barrière, geen scheidingswand meer zijn tussen ons en onze hemelse Vader. En als we dan 
deze zin uitspreken: 'Jezus, mijn liefde en mijn leven', gebeurt er iets heel bijzonders. Want 
pas als je alle kamers van de ziel vrij hebt gemaakt voor Zijn liefde, heeft Hij de macht om de 
ziel volledig te vervullen. Dan is er niets meer dat hem tegenhoudt. Dan heeft Hij de macht 



om ons helemaal met Zijn Geest te vervullen.​
 
In dit proces van volledig loslaten wil Hij ons meenemen en heeft Hij ons meegenomen, 
daarom spreekt Hij ook steeds weer deze ernstige woorden: "Mijn kinderen, het is heel 
belangrijk dat jullie de dingen die jullie nog aan de wereld binden, loslaten. Want Ik heb 
jullie geroepen en aangesteld om Mij in deze tijd op deze aarde te dienen. En dat kunnen 
jullie alleen als jullie helemaal vrij zijn voor Mij. Als jullie twee heren willen dienen, Mij en 
de wereld, dan kan Ik jullie niet gebruiken zoals Ik het voor jullie voor deze tijd had 
bedacht."​
 
En daar zegt Hij ook steeds weer bij dat we ons beroep moeten uitoefenen, dat we ons 
aardse leven verantwoordelijk moeten leiden en niet moeten denken dat we niet meer 
hoeven te werken omdat God al voor ons zorgt - dat is niet de weg. We moeten een 
fatsoenlijk aards leven leiden en anderen niet tot last zijn, tenzij dat nodig is. We dragen 
verantwoordelijkheid voor ons leven en voor onze dierbaren. Ondanks dat we ons om alles 
in deze wereld moeten bekommeren, zoals werk, kinderen op school, omgaan met 
autoriteiten, financiën, enz., kunnen we al in Zijn koninkrijk leven als we deze 
noodzakelijkheden samen met Hem doen. We kunnen in de wereld leven, maar niet meer 
van deze wereld zijn - zo kunnen we in Zijn zin werken. Dan leidt de Vader ons in taken die 
Hij voor ons heeft bestemd, en die we ons zelf voor deze incarnatie hebben voorgenomen. 
Dan kan Zijn plan met ons vervuld worden als we ons helemaal openstellen voor Zijn liefde.​
 
Maar de tijd dringt ook. We leven in een tijd waarin het heel snel kan gaan. De Vader zegt: 
"Van de ene op de andere dag zal alles anders zijn." - Veel gemakken zullen plotseling 
wegvallen. Het kan zijn dat geld morgen niets meer waard is, dat internet niet meer werkt, 
dat alles instort. Ook een oorlog kan komen... Natuurrampen. Alles kan heel snel 
veranderen. Dan hebben we die vaste grond in Jezus Christus nodig, zodat we echt in die 
geborgenheid kunnen leven: Ik ben Zijn kind. Mijn leven behoort alleen aan Hem. ‘Lieve 
vader, ik vertrouw mijn leven aan Jou toe - ik vertrouw Jou op leven en dood.’ Want het mag 
geen rol spelen of Hij ons afroept naar de andere wereld of dat we hier zullen blijven... of 
moeten. Want als je in de materie al in de geestelijke wereld leeft, verheug je je op de 
lichamelijke dood.​
 
Maar Hij zegt ook steeds weer dat dit aardse leven het belangrijkste moment van ons hele 
bestaan is, dit moment van eeuwigheid. We zijn immers eonen geleden geschapen, 
miljarden jaren geleden. Ontelbare tijden zijn verstreken waarin we al bestonden - en we 
zijn nu geleid naar deze incarnatie, naar deze cruciale tijd. Dan moet je het belang en de 
noodzaak erkennen waarin we ons nu bevinden, hoe belangrijk het is om dit pad 
consequent en oprecht te bewandelen. Dit bepaalt niet alleen ons toekomstige leven hier 
op aarde, maar vooral ons leven in het hiernamaals. Onze huidige manier van leven en 
liefhebben heeft een verstrekkende invloed op ons eeuwige bestaan, daarvan moeten we 
ons bewust zijn."​
 



Een broeder vraagt naar seksuele onthouding...​
 
Samuel: "Ja, het is inderdaad zo dat de geslachtsgemeenschap alleen moet worden 
uitgevoerd om een ziel in staat te stellen in een aards lichaam te incarneren. Dat weten de 
kinderen van God, die de Vader werkelijk heeft aangeraakt. Vooral mannen hebben het daar 
moeilijk mee, omdat er in hen doorgaans meer driften aanwezig zijn dan bij vrouwen. Dan is 
het vaak zo dat iemand zich constant schuldig voelt omdat hij of zij de lust van het vlees niet 
kan laten en verslaafd is aan de seksuele daad. Meestal is het dan een proces van vele jaren, 
waarin men worstelt met kuisheid en reinheid.​
 
Maar daarvoor moet je weten: God straft niemand als hij niet loskomt van seksueel genot of 
een andere verslaving. Schuldgevoelens, zelfbeschuldiging en zelfmedelijden bereidt de 
mens zichzelf toe, als hij denkt dat er een straffende God is. Maar een mens die door de 
hemelse Vader is aangeraakt, leeft in Zijn liefde en barmhartigheid, en de Vader zal Zijn kind 
nooit veroordelen, maar het begeleiden. In het voortdurende vallen en opstaan is Hij bij Zijn 
kind en verlaat het niet, ja, troost het te allen tijde in zijn nood.​
 
Wat is dan het werkelijke probleem van aardse lust, niet alleen seksuele, maar elke vorm 
van overmatige aardse zelfbevrediging? Hierin bindt de ziel zich aan de materie; hoe sterker 
men in het vlees of in de materie gaat, hoe meer de ziel zich ermee verenigt, ja, er als het 
ware mee versmelt, met vergankelijkheid en dood. Deze versmelting weer zo oplossen dat 
een uittreding uit het lichaam kan plaatsvinden, veroorzaakt lijden en pijn, meestal is het 
een ziekte op oudere leeftijd. Toch blijven er na het sterven nog zieledelen in het vlees 
gebonden, die over lange perioden bevrijd moeten worden.​
 
Een ziel kan haar reis aan gene zijde pas voortzetten, of haar thuis aan gene zijde pas 
bereiken, wanneer alle aardse en materiële banden zijn losgemaakt en verlost. Als je je in 
het aardse leven al openstelt voor de liefde van Jezus, verloopt de weg aan gene zijde snel 
en bespaar je jezelf veel pijn van bevrijding en zuivering.​
 
Het is dus niet Gods straf die iemand leed berokkent, maar het eigen ingraven in de 
materiële dood door een diepgaande aardse lust en verslaving. Terwijl de hemelse Vader er 
alles aan doet om Zijn kind bij te staan, het steeds weer op te richten en Zijn liefde te 
betuigen." 

Reyer - Jezus Overwinnaar feat. Talitha Govers 
https://www.youtube.com/watch?v=HnrzxkbFaK8 

 
Jezus spreekt: "Daarop zeg Ik Mijn amen, want toewijding aan Mijn liefde is het grootste 
wat een mens op deze aarde kan doen. Te zeggen: 'Mijn vader, Uw wil geschiede, mijn leven 
geef ik U. En daarop zeg Ik: Mijn kind, dan geef Ik je Mijn leven. Zoals jij je leven aan Mij 
schenkt in vele facetten en details van je aardse bestaan, zo schenk Ik jou Mijn leven in alle 
goddelijke facetten en details - goddelijk leven, Mijn kind. Want dat is toch het doel van 
ieder mens, om in Mijn Liefde te worden vergoddelijkt. Daarvoor heb Ik deze schepping in 
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het bestaan geroepen, opdat Ik kinderen zou opvoeden die alles in zich dragen wat Ik zelf 
ben en heb. Dat is de zin en het doel van deze schepping als geheel en in het bijzonder.​
 
Voordat Ik jullie schiep, Mijn kinderen, waren jullie al in Mij besloten, als het ware als 
embryo's - in een onbewustheid. Ik had jullie nog niet levend gedacht, maar jullie sliepen in 
Mijn binnenste, jullie waren onbezielde goddelijke gedachten. Toen legde Ik Mijn wilskracht, 
liefde, wijsheid en waarheid in jullie, en jullie begonnen in Mij te bewegen, jullie ontwaakten 
in Mijn bewustzijn en erkenden jezelf als kinderen van liefde, waarheid en leven. Vol van 
gelukzaligheid en vreugde konden jullie in Mij bewegen, want er is slechts één (bestaan) in 
Mij, er is niets buiten Mij. En zo werden jullie door en door levendig, verheugden jullie je in 
je goddelijkheid door alle eeuwigheid heen.​
 
En ten slotte liet Ik jullie vrij, Ik gaf jullie de vrije wil, Ik scheidde jullie van de 
voorbestemming van Mijn wil. Ik gaf jullie de mogelijkheid om buiten Mijn wil te bewegen, 
maar toch met Mijn liefde- en levenskracht, met Mijn licht. Zo werden jullie, onafhankelijk 
van Mij, in jullie willen en konden jullie daarin volkomen vrij bewegen. Dat gaf jullie de 
mogelijkheid om je eigen gedachtenwerelden te scheppen, die niet in overeenstemming 
waren met Mijn Goddelijkheid. Want jullie hadden en hebben de vrijheid om je van Mij te 
verwijderen – geestelijk gezien natuurlijk, want het is immers een geestelijk universum, een 
geestelijke schepping, waarin jullie leven.​
En zo gebeurde het dat een deel van Mijn schepselen zich steeds verder van Mij verwijderde 
en hun bewustzijn daarbij afkoelde, licht en liefde verloor door eigenzinnigheid en 
hoogmoed. En zo, jullie weten het, Mijn Kinderen, uit en te midden van deze verstarring van 
de gevallen geesten vormde Ik dit universum, deze materiële schepping, die nu weer 
teruggevoerd wordt naar het goddelijke bestaan. En het middelpunt van haar hart is deze 
aarde, die Ik heb uitverkoren om kinderen van Mijn hart te vormen voor de eeuwigheid.​
 
Daartoe schiep Ik een eerste mensenpaar, Adam en Eva. Eerst Adam en daaruit schiep Ik zijn 
liefde in de vorm van een prachtige vrouw, opdat hij een tegenover zou hebben om van te 
houden, een wederzijdse liefde, een volmaakte aanvulling in de liefde als twee wezens. Door 
haar werd de mensheid in het leven geroepen, die nu door deze tijden gaat. Maar nu is er 
een tijd gekomen waarin er een grote verandering zal zijn op deze aarde. Ik heb ze 2000 jaar 
geleden aangekondigd en gezegd dat Ik zou terugkeren en Mijn rijk van vrede en liefde zou 
oprichten.​
 
Nu is die tijd gekomen. En voor jullie, Mijn kinderen, ben Ik al gekomen. Voor jullie ben Ik 
een God van het heden, niet van de toekomst, niet van de verbeelding, maar Ik ben 
werkelijk bij jullie in Mijn goddelijke persoonlijkheid Jezus Christus en Ik begeleid jullie en 
leid jullie en spreek tot jullie. Nog niet zichtbaar voor jullie, maar toch ben Ik er om jullie op 
te leiden, om jullie voor te bereiden.​
 
En jullie zijn al bereid, anders zouden jullie hier niet zijn. Jullie staan in dit proces van 
vergeestelijking, jullie hebben de inzichten opgedaan die jullie nodig hebben om dit pad te 



bewandelen. Jullie staan op een stevig fundament - en dat ben Ik. Op dit fundament leid Ik 
jullie, Ik deel met jullie wat jullie nodig hebben, zodat jullie vooruit kunnen gaan, steeds 
dieper in Mijn liefde. Daarvoor heb ik jullie alle instrumenten meegegeven die jullie nodig 
hebben om aan jezelf te werken. En als er obstakels zijn die jullie niet kunnen overwinnen, 
waarvan jullie denken dat jullie niet de kracht hebben om ze te overwinnen, vraag Mij dan 
en Ik ben bereid jullie de kracht te geven om ze te overwinnen, jullie te steunen, jullie zelfs 
een stukje te dragen als jullie uitgeput zijn en het verder niet meer weten en kunnen. Dan 
ben Ik er voor jullie, Mijn kinderen.​
 
Voor de wereld zal Ik ook komen, maar niet als een liefhebbende Vader, maar als de wet. Als 
een God van waarheid en gerechtigheid zal Ik deze aarde bezoeken en alles in het licht van 
de waarheid stellen. Dat zal voor veel mensen geen mooi moment zijn, maar dan zijn jullie 
er klaar voor, dan staan jullie al in Mijn licht. En dan zullen de mensen naar jullie komen die 
in wanhoop verkeren, die houvast zoeken en bescherming. Dan kunnen jullie hen over Mij 
vertellen en hen naar Mijn wegen leiden, en hen meedelen dat Ik voor degenen die Mij 
liefhebben een God van liefde ben.​
 
Zo zal deze aarde dan voor een lange tijd dit vredesrijk ingaan. En zo zal het steeds verder 
gaan, totdat uiteindelijk alle materie verlost zal zijn. En daar zeg Ik: zoals er aan het begin 
van de mensheid één echtpaar Adam en Eva was, zo zal er aan het einde der tijden op deze 
aarde weer maar één paar op deze aarde zijn - een vrouw en een man.​
Zij zullen als laatsten van alle mensen deze aarde bewonen. Dan zal Ik eerst de vrouw 
roepen om deze aarde te verlaten. Dan zal er nog maar één man op deze aarde staan, een 
laatste Adam, die de cirkel van de mensheid zal sluiten.​
En als Ik deze mensen dan zal roepen, is de cyclus van deze aarde voltooid en is alles 
opgelost in het geestelijke. En aangezien deze aarde de impulsgever is van de 
scheppingsmens, die de oneindigheid doorwandelt, zal dan ook spoedig deze hele materiële 
schepping overgaan in de geest. Dan blijft er nog maar één over: één geest die zich tot het 
laatst zal verzetten om Mijn liefde te aanvaarden. Maar ook hij zal eens terugkeren, ook hij 
zal tot deemoed worden gebracht, deze grote lichtgeest Lucifer, aan wie Ik ooit al het licht 
gaf dat Ik Zelf in Mij droeg en draag.​
 
En dan, Mijn kinderen, is het volbracht. Deze scheppingsperiode zal dan eindigen met als 
resultaat dat Ik veel kinderen om Mij heen heb verzameld die in eeuwigheid zelfstandig 
goddelijk kunnen werken. Dan zullen jullie samen met Mij nieuwe scheppingen tot leven 
brengen, talloze werelden scheppen vanuit jullie eigen goddelijke bewustzijn, en het zal iets 
wonderbaarlijks zijn dat niet in woorden te vatten is, die zaligheid die jullie dan zal 
doordringen.​
Ja, en dan zullen jullie terugkijken op dit aardse leven van jullie en de belangrijkheid ervan 
inzien, en wat het betekent en betekend heeft dat jullie nu en hier een lichaam mochten 
aantrekken om het kindschap Gods te bereiken. Dit grote wonder van deze schepping: een 
waarachtig kind van God zijn. Want dit is niet geschapen met Mijn almacht, maar met Mijn 



geduld en liefde daartoe opgevoed in de vrijheid van jullie wil.​
 
En dat is Mijn grote vreugde als hemelse Vader en Mijn gelukzaligheid voor eeuwig: 
kinderen om Mij heen te verzamelen, kinderen van Mijn liefde, met wie Ik in eeuwigheid 
omgang kan hebben en jullie met Mij. Dat heb ik voor jullie bereid. Bedenk het, onthoud 
het: jullie zijn goden in de ware zin van het woord - maar nog in opleiding daartoe. Amen.” 

 

I want to know this Love – Anja Schraal 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ndzaks-oE 

 
Jezus spreekt: "Mijn kinderen, nu heb Ik ook de deuren geopend naar het hiernamaals, 
zodat nu talloze wezens uit het licht kunnen binnenstromen, en zodat nu de overleden 
zielen die zich al op weg hebben begeven naar het licht, deel kunnen nemen aan deze 
ronde. En dat dit Licht van Mij van hieruit ook straalt de duisternis in, in de harten van 
degenen die zich in de duisternis voortbewegen, die nog niet klaar zijn om de weg van de 
liefde te gaan. En toch leg Ik ook in hen een zaad van liefde, een vonk uit Mijn hart.​
 
Ja, Ik heb dit ooit in hen gelegd, maar zij hebben het bedekt, onderdrukt, diep 
teruggedrongen in hun ziel, in hun hart, zodat dit licht hen nu niet meer raakt en zij geen 
geweten meer hebben en leven in valsheid en leugen en ook in boosheid. Maar Mijn genade 
reikt ver in de duisternis en zo zal deze lichtstraal uit Mijn hart deze vonk weer doen 
oplaaien... een kleine opflakkering van de vlam in hun harten, om hen de mogelijkheid te 
geven om zich te bekeren.​
 
Want ook zij zullen ooit in deze goddelijke verlossing geplaatst worden. En oorspronkelijk 
waren ze ook geesten vol licht en liefde, maar ze sloegen een verkeerde weg in, werden 
verleid en zo verdwaalden ze in het labyrint van hun gedachten. Maar ook daar ga Ik in, in 
deze dwalingen en onwaarheden en leugens. Niet dat deze zielen Mijn woord al horen, want 
ze zijn te ver van Mij verwijderd, en toch is Mijn genade ook in de duisternis werkzaam.​
En de andere zielen die zich al op weg hebben begeven naar Mij in het licht, hebben nu deel 
aan Mijn woord, opdat hun geloof versterkt wordt, opdat zij liefde- en wilskracht in zich 
voelen om deze weg verder te gaan en Mij nu van meer nabij mogen leren kennen, Mij 
mogen erkennen als een God van liefde, die ook naar hen Zijn armen uitstrekt en zegt: 
'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik ben ook voor jullie aan het kruis gegaan, 
Ik heb Mijn bloed vergoten voor allen die in nood zijn en in zonde. Deze zielen kunnen Mij 
niet zien, maar ze horen Mijn woorden. Ze klinken in hen en er is nu een ontwaken in de 
geestelijke wereld, hier rond deze ruimte, die nu geen muren meer heeft, maar een open 
ruimte van bewustzijn is, een ruimte aan gene zijde.​
 
En zo gaat Mijn Woord ook uit in de zichtbare wereld van dit land en verspreidt het licht van 
de liefde zich over dit land, Nederland. Een land van deemoed moet het zijn, de naam 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ndzaks-oE


Nederland heeft ook deze betekenis, want ook dit land heb Ik uitverkoren. Het is een deel 
van mijn hart, net zoals Duitsland en andere aangrenzende landen tot Mijn hart behoren. En 
jullie, Mijn kinderen, die hier aanwezig zijn, die burgers zijn van dit land en ook degenen die 
hierheen zijn afgereisd, jullie zijn allen door Mij geroepen; en uitverkoren zijn degenen die 
zich uit vrije wil, uit liefde van hun hart, geheel aan Mij overgeven.​
 
En zo verkiezen jullie jullie eigenlijk zelf in jullie roeping, Mijn kinderen. Ik zeg niet: 'Jij bent 
uitverkoren en jij of jij', maar jullie toewijding en liefde voor Mij bepalen het verdere proces 
en de inwijding in een opdracht voor Mij en de uitnodiging voor het bruiloftsmaal - in het 
uitverkoren zijn. Dat ligt helemaal aan jullie, dat is de vrije wil waarin jullie geplaatst zijn. Er 
is geen dwang, alles is vrij. In de liefde is alles gemakkelijk. Uitverkoren zijn voor de liefde is 
toch iets wonderbaarlijks. Tot de liefde te behoren en op deze aarde, in deze duisternis, al in 
deze ruimte van liefde te mogen bewegen, waarin Ik jullie heb geplaatst. Altijd stroomt deze 
liefde uit Mij in jullie. Je moet het alleen maar erkennen.​
 
Jullie moeten deze ruimte in jezelf binnengaan, die Ik heb geschapen, deze hemel in jezelf. 
Voor Mijn kinderen doe Ik alles. Voor Mijn kinderen ben Ik in de dood gegaan. Voor Mijn 
kinderen vecht en worstel Ik met al Mijn goddelijke macht om bevrijding en verlossing. 
Erken daarom deze liefde van Mij in jullie en tot jullie. En verheug jullie over de weg die 
jullie mogen gaan – en niet moeten. Want vreugde voor het hart is net zo belangrijk als 
water voor bloemen. In de vreugde is alles gemakkelijk. En met het oog op wat Ik voor jullie 
heb bereid, kunnen jullie je toch verheugen. Daarom, blijf aan jezelf werken. Ik help jullie. Ik 
steun jullie. Ik draag jullie. En toch verwacht Ik ook deze ernst, deze volharding, deze weg 
samen met Mij te gaan. Het is heel eenvoudig. De wereld is ingewikkeld, de liefde niet. 
Amen.”​
 

Go Within - Divine Healing 
https://www.youtube.com/watch?v=gS75_YL7L38 

 
​
Jezus spreekt: "Mijn geliefden, nu, op dit moment, neem Ik al jullie familieleden mee, hun 
zielen. Ze voelen het niet en weten het niet. En toch zijn ze nu opgenomen in deze ruimte 
van liefde, of ze nu in dit leven of in het hiernamaals zijn, of ze nu gelovig zijn of niet, of ze 
nu gezond zijn of ziek, hoe hun bewustzijn ook is. Dit is een geschenk van Mijn 
barmhartigheid dat Ik jullie geef. Ik neem ze nu mee naar binnen en plaats ze in deze straal 
van Mijn liefde en genade. En dit veroorzaakt in hun zielen een diepe reiniging van 
binnenuit.​
 
Het bewustzijn van een mens bevindt zich meestal aan de oppervlakte, maar Ik ben 
opgesloten in de diepste diepte van het hart van een mens. Vanuit deze diepte stuur Ik nu 
deze straal van Mijn barmhartigheid uit naar de ruimten van deze zielen - wat niet 
onmiddellijk resultaat oplevert, maar toch een verandering zal teweegbrengen. Een 
geschenk uit Mijn hart brengt altijd verandering teweeg, vroeg of laat. Samen, de 

https://www.youtube.com/watch?v=gS75_YL7L38


lichtpunten die Ik zaai, de lichtpunten die Ik zet – heel bijzonder in Mijn kinderen, waarin Ik 
jullie het getuigenis geef dat jullie iets bijzonders voor Mij betekenen, dat jullie ook een 
geschenk voor Mij zijn, die op weg zijn gegaan om samen met Mij dit pad te bewandelen.​
 
Ik weet van de nood van velen van jullie: de zorg om het kind, om de broer, de zus, de 
ouders, de familie, of het nu gaat om de lichamelijke gezondheid, of om het geestelijk 
welzijn. Ik weet alles. Ik ken elke gedachte die in jullie beweegt. Ik ken elke zorg die jullie in 
jullie dragen en elke vreugde. Ik doordring alles en er is niets wat Ik niet weet en niet zie, en 
er is niets waarover Ik geen macht heb in deze schepping en daarbuiten in de oneindigheid. 
Ik heb het laatste woord. Alles moet Mij dienen en Ik leid alles ten goede. En zo is dit nu 
Mijn geschenk aan jullie, om al jullie geliefden in deze stroom van genade te plaatsen en Mij 
in hun diepste wezen te bewegen. In de eerste plaats heeft het een uitwerking op de ziel 
zodat er een genezing van de ziel plaatsvindt. En toch heeft dat ook een uitwerking op het 
lichaam, zodat er een genezing in het lichaam kan plaatsvinden.​
 
Als ik Mijn woord uitspreek, is de verwezenlijking daarvan al inbegrepen. Mijn beloften en 
Mijn geschenken dragen altijd de vervulling al in zich. Alleen is het vaak een kwestie van tijd 
en soms zelfs van eeuwigheid. Sommige dingen duren wat langer. Maar wat maakt dat uit 
als het leven in de toekomst onbegrensd is? Maakt het dan uit wanneer het begint? 
Wanneer de dood eindigt? De oneindigheid duurt lang. Daarom wees getroost en geloof en 
schenk Mij het vertrouwen dat het zal gebeuren.​
 
Ik wil kinderen die niet worden bedrukt door zware lasten en zorgen om hun dierbaren. Als 
dat het geval is, kun je Mij niet vrij liefhebben, Mijn kind. Dan draag je altijd twijfel en zorg in 
je. Je moet vrij zijn in de liefde, alleen dan kunnen we ons verenigen. Alleen dan kunnen we 
elkaar ontmoeten in deze liefde die je verandert. Leg daarom je last af en geef die aan Mij. Ik 
heb alles voor je gedragen, Mijn kind. Alle last is al gedragen.​
 
Ja, Ik ben een God van stilte en niet van lawaai, zoals de wereld doet. Stil en zacht roep Ik je, 
Mijn kind, in je hart. Als je je terugtrekt uit de wereld en je hart opent voor jouw Jezus, dan 
zul je Mijn stem horen. Dan zul je de impulsen van liefde in je hart voelen en ze zullen 
opstijgen in je ziel en je bewustzijn vullen met vreugde en geborgenheid. Dat zijn de 
momenten die jullie zo dringend nodig hebben in deze tijd, in deze wereld, deze 
ontmoetingen met Mij.​
Het is zo belangrijk om Mij te ontmoeten. Elke dag moet het zo zijn dat we elkaar 
ontmoeten en dat in deze ontmoeting jullie ziel vernieuwd en opgericht wordt. De duisternis 
verdwijnt wanneer Ik in jullie opsta in het licht. Schenk jezelf deze momenten en schenk ze 
Mij, want het is ook Mijn vreugde. Deze intimiteit met Mijn kind, iets heel persoonlijks, 
alleen jij en Ik, Mijn zoon, Mijn dochter, alleen wij tweeën in deze ruimte van liefde, waar je 
Mij kunt kennen op een diepte die je tot nu toe nog niet kende. Dat is nodig om Mij steeds 
dieper te leren kennen, welke liefde Ik voor jou heb en wat je voor Mij betekent. Amen.” 

​
Massenet - Thaïs/Acte Deux – Meditation 



https://www.youtube.com/watch?v=LStXrZGNSKM 
 
​
Samuel: Ik heb deze week een boodschap van Jezus ontvangen, die lees ik nu voor:​
 
“Als mens Jezus heb Ik als almachtige God ervaren wat het betekent om onderworpen te zijn 
aan menselijke zwakheden, onvolkomenheid en satanische last.​
Als Mensenzoon ging Ik diep in de zonde van deze aarde, dieper dan enig mens voorheen. Ik 
heb satanische hoogmoed op Me genomen, Ik heb Me in de woeste stroom van de tijd 
gesteld, zodat ongeduld Me greep, Ik heb onbeteugelde lust in Me gelegd, trots heeft aan 
Me geknaagd en betweterigheid.​
Dit alles en nog meer heb Ik aangetrokken over de zuiverheid en volmaaktheid van Mijn 
goddelijkheid en liefde, om nood en dood te voelen in de gebondenheid aan het lichaam 
van een aardse mens. Zo heb Ik Mijn goddelijke hoogheid vernederd en in zonde geplaatst, 
om schuld en zonde te verheffen in het licht van de liefde.​
En om in al deze afgrondelijke goddeloosheid in de overwinnaarsstrijd al geestelijke ankers 
te werpen naar de plek waar Ik na de kruisiging naartoe ging, om daar de val van de 
schepping tegen te houden, de terugkeer van alles wat gevallen is in te luiden en de hel aan 
de hemel te binden, zodat genade en barmhartigheid ook in de diepste duisternis werkzaam 
zouden zijn.​
Met deze weg van gevallen menszijn kon Ik tot Mijn dertigste levensjaar in de strijd met de 
zondige en satanische machten Mijn barmhartigheid de nodige diepte, macht en autoriteit 
geven die nodig is om in het begrip van de zware aardse levensstrijden van Mijn kinderen 
alle zonden te vergeven – ook al was Ik Zelf niet onderworpen, maar kwam Ik als 
overwinnaar uit de strijden tevoorschijn, opdat Ik uiteindelijk weer een hele God zou 
worden in de eenheid van geest-ziel en vervolgens en voor altijd ook als lichaam in de 
Godspersoon Jezus Christus, die Ik ben en altijd zal zijn." (Samuel: Het vleesgeworden 
Woord) 

Jesus, dein Name erstrahlt - https://www.youtube.com/watch?v=QhDPXNnxnpU 
 
Jezus spreekt: "Mijn kinderen, Ik sprak eerder over de geesten die Mijn hemelen verlieten 
en verdwaalden in de diepten van goddeloosheid. Maar het was slechts een deel van de 
engelen dat op het verkeerde pad raakte, het grootste deel bleef immers bij Mij. Ze bleven 
vastgehouden in Mijn Wil en bewogen zich daarin, en bewegen zich er vandaag nog steeds 
in, in deze goddelijkheid van hen. Nu is het zo dat ieder van hen eenmaal de weg door de 
materie moet gaan, iedere hoogheidsengel moet eenmaal uit de geboden aanbidding 
treden in de verdeemoedigende diepten van de materie... in vergetelheid, om Mij opnieuw 
te vinden in de liefde van zijn hart. Er zijn talloze mensen die deze weg nog zullen en moeten 
bewandelen, zodat ook zij eens als vrije kinderen van Mijn liefde naar huis mogen keren in 
het Vaderhuis. Jullie kunnen zich niet voorstellen welke periodes er nog zullen verstrijken 
voordat hun aantal, dat niet genoemd kan worden, is vervuld.​
 

https://www.youtube.com/watch?v=LStXrZGNSKM
https://www.youtube.com/watch?v=QhDPXNnxnpU


Ik ben Zelf in de materie gegaan. Waarom heb Ik dat gedaan? Er zijn veel redenen voor Mijn 
menswording. Eén daarvan is dat Ik hier ook heb voorgebouwd. Want als Ik niet als God 
voorop was gegaan, dan zouden al deze geesten die zich in de hemelen bevinden in 
aanbiddende liefde hebben gezegd: "God, Vader, U hebt makkelijk spreken. U stuurt ons de 
materie in, de dood van de vergetelheid, maar Zelf bent U hier in Uw hemel en weet U niets 
van de nood. U hebt het Zelf niet beleefd en beleeft het niet wat het betekent om deze 
gevaarlijke duisternis in te gaan."​
 
Ja, Mijn kinderen, dat is ook een reden voor Mijn menswording. Ik heb het voorgedaan. Ik 
heb het aan alle wezens laten zien dat en hoe het gaat. Ik ben er Zelf in gegaan en 
vooruitgegaan, opdat allen die na Mij komen ook deze weg kunnen bewandelen. En als jullie 
ooit teruggekeerd zijn naar het vaderhuis, Mijn kinderen, dan zullen jullie altijd nieuwe 
inzichten opdoen over deze Menswording van Mij. Er zullen zich altijd nieuwe inzichtruimtes 
voor jullie openen en daarin zullen zich weer nieuwe deuren openen en jullie zullen weer 
nieuwe inzichten verwerven, alleen al wat Mijn menswording betreft, want Mijn handelen is 
oneindig.​
En zo gaat het altijd maar door in de wijsheid van de liefde. Maar dat is geen leren voor 
jullie, maar een bewustwording. Alles wat jullie aan inzichten mogen verwerven in de 
geestelijke thuis, wordt een deel van jullie zelf. Het is een zekere automatisme dat vanuit 
Mijn goddelijkheid in jullie overgaat.​
 
En zo zullen jullie groeien en rijpen in de eeuwigheid en steeds meer wijsheid en liefde 
verwerven aan Mijn zijde. En toch, als jullie over miljarden jaren samen met Mij zijn 
gegroeid in wijsheid en liefde, zal deze kennis een niets zijn in de oneindigheid van Mijn 
wijsheid. Maar voor jullie zal het veel zijn en steeds meer worden, maar jullie zullen nooit 
een einde bereiken, want Ik ben de oneindige God.​
 
Ik ben tegelijkertijd overal in de oneindigheid aanwezig. Zonder einde, zonder begin en 
alomtegenwoordig - in tijd en ruimte en tegelijkertijd zonder tijd en ruimte. Dat is Mijn 
wezen, dat is Mijn bewustzijn. En ook jullie dragen dit goddelijke bewustzijn, deze oneindige 
ruimte in jullie: als jullie jullie geestelijk in jullie ziel voortbewegen, zullen jullie nooit een 
einde bereiken, want dat is er niet. Jullie zijn immers Mijn kinderen, alles wat in Mij is, is ook 
in jullie: Eeuwigheid – echter niet zomaar ineens voor jullie te bevatten, zoals voor Mij. Maar 
in voorwaartse schreden zullen jullie steeds meer de oneindigheid van Mijn wezen in jullie 
begrijpen en erkennen.​
 
Zulke woorden zijn alleen voor Mijn kinderen bestemd. Alleen aan jullie, die Mij jullie 
vertrouwen schenken, die verlangen naar Mijn Woord, kan Ik dit geven. En ook de belofte 
van Mijn liefde kan Ik niet de wereld in bazuinen. Er is een zekere intimiteit tussen jou en 
Mij, Mijn zoon, Mijn dochter. Net zoals een vader of moeder veel meer aan zijn kinderen 
vertelt en alles wat hij vreemden niet zou zeggen. Zo doe Ik als God ook met Mijn kinderen.​
 



En hoe bepalen jullie de mate van jullie kindschap? Hoe kunnen jullie in deze tijd jullie 
geestelijke vooruitgang herkennen? Er is een heel eenvoudig middel om te herkennen waar 
je geestelijk staat: als het gevoel van onsterfelijkheid al wortel heeft geschoten in je, als je 
het gevoel hebt dat je onsterfelijk bent - niet in je verstand, maar in je zielsbewustzijn - dan 
ben je al tot op zekere hoogte vervuld met Mijn Geest. En als je het bewustzijn van 
onsterfelijkheid in je voelt met een doordringende levendigheid, dan zijn jullie al heel dicht 
bij Mij, Mijn kinderen, dan ben Ik al in jullie ontwaakt en opgestaan.​
 
Want Ik alleen ben toch onsterfelijk. En de onsterfelijkheid die jullie in jezelf voelen, ben Ik 
in jullie. Daarom beproef uzelf ook op deze manier. Als jullie nog bang zijn voor de dood van 
het vlees, dan ontbreekt het jullie nog aan liefde voor Mij. Maar als de gedachte in jullie 
opkomt:​
‘Mijn vader, ik kijk al uit naar mijn geestelijke thuis, ik wil deze aarde al graag verlaten en bij 
Jou zijn. Mijn verlangen is al zo groot. Ik weet dat ik niet zal sterven, maar eeuwig aan Jouw 
zijde zal leven.´​
Dan, Mijn kind, heb Ik al Mijn armen wijd naar je uitgestrekt en Mijn hart wijd geopend om 
je te ontvangen en voor eeuwig te omarmen met Mijn liefde. Daarom vrees de dood van het 
lichaam niet. Je kunt ook bidden: 'O Vader, als mijn tijd komt, bid ik U om mij te leiden en te 
begeleiden naar de geestelijke wereld, om Mij dan de hand te reiken en Mij te ontvangen en 
Mij over te dragen. En zelfs als pijn me eerst nog moet reinigen, dan is het een daad van Uw 
barmhartigheid. Want wie Gij liefhebt, beproeft Gij en reinigt Gij van alle smet van deze 
aarde.´​
 
Ook dat is een geschenk, Mijn kinderen, een geschenk van Mijn liefde, om jullie zo voor te 
bereiden dat de weg aan gene zijde kort is of er zelfs niet meer is. Al dat zijn geestelijke 
realiteiten die jullie kunnen inruilen voor de schijnrealiteiten, voor de schijnkennis en de 
leugens van deze wereld. Ga in deze goddelijke kennis, in deze andere wereld, waarover Ik 
vandaag aan het begin sprak: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ga de wereld binnen 
van Mijn Woord en Mijn Liefde. Dit is jullie thuis, Mijn kinderen. Amen.” 
 

Amazing grace - https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ 
  
Jezus nodigt ons uit om in het bijzonder voor anderen te bidden: "Mijn kinderen, bij elke 
viering, wanneer Ik Mijn kinderen bijeenroep in de kring van Mijn liefde, ben Ik bereid al 
jullie zorgen en voorbeden voor een persoon van wie jullie houden, die jullie na staat, in 
Mijn hart op te nemen. Deze gebeden hoeven jullie nu niet in deze grote kring uit te 
spreken, maar doe het in jullie gedachten. Stel je dus gerust voor dat Ik hier in jullie midden 
sta, want Ik sta hier in het midden. Jullie kunnen Mij nu deze voorbeden overhandigen, of 
het nu gaat om een familielid, een goede vriend, iemand in de familie die ziek is en lijdt – 
wie het ook is... een overledene... een zelfmoordenaar. Er is zoveel nood aan deze en aan 
gene zijde.​
 

https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ


Ik heb jullie toch al de ogen geopend, jullie hebben inzicht in deze nood en het belast jullie 
dat er zoveel ellende op deze aarde is. Daarom wil Ik jullie ook zo'n last afnemen. Nu kunnen 
jullie Mij jullie verzoek direct overhandigen in de stilte, in deze tijdloze ruimte van Mijn hart, 
in dit moment en ogenblik waarin Ik de eeuwigheid open. Ik neem het op in Mijn hart. Maar, 
Mijn kinderen, het is belangrijk dat jullie jullie gebeden niet weer wegnemen, maar bij Mij 
laten. Want als jullie weer teruggaan in de zorg om deze of die persoon, dan is dat een zeker 
wantrouwen tegenover Mij. Dan kan Ik Mijn goddelijke macht niet in jullie gebed leggen en 
het gebed niet in de macht van Mijn verlossing. Daarom, als jullie een verzoek aan Mij 
voorleggen, doe dat dan in het geloof dat het zal gebeuren - op een bepaald tijdstip, 
misschien onmiddellijk... misschien later. De mate van jullie trouw aan Mij bepaalt de mate 
van Mijn goddelijke macht in jullie en door jullie.​
 
Daarom zei Ik ook eens tegen Petrus: 'Jij bent een rots in het geloof.’ Alles wat hij in Mijn 
naam sprak, was voor hem zekerheid. In alles wat hij sprak, lag voor hem de zekerheid van 
vervulling. Hij was zich honderd procent bewust en zeker van Mijn zaak. Dit stelde Mij in 
staat om goddelijke macht in zijn leven te openbaren. Want wat hij Mij ook vroeg, of het nu 
handoplegging voor een persoon was, of voorbede voor een mens, dat alles was voor hem 
al vervulling in het gebed. Dit geloof moeten jullie ook hebben, Mijn kinderen, amen."​
 

ExGerWolf: Wenn Jesus wiederkommt 
https://www.youtube.com/watch?v=LlFVp2mIsG4 

 
 
Samuel: "De kinderen van God op deze aarde vormen het lichaam van Jezus. Wij zijn het 
lichaam van Jezus Christus en elk deel van dit lichaam heeft een andere taak. Maar allemaal 
samen, vele gemeenschappen en gemeenten die in het ware geloof staan, vullen elkaar aan 
in hun specifieke bewustzijn, in hun gemeenschappelijke zielenstructuur. En zo is er een deel 
dat de armen van Jezus vormt: het geven. Er is een deel dat meer de benen van Jezus 
belichaamt: het verder dragen van de geestelijke boodschappen. De mond: de verkondiging 
van het evangelie. Het goddelijke verstand: Dit deel is meer gegrond in de goddelijke 
wijsheid, enz. En er zijn de kinderen van het hart, die alles in zich dragen omdat ze het 
lichaam tot leven wekken, zij zijn het leven en de liefde van Jezus Christus, genomen uit Zijn 
hart. Men kan ervan uitgaan dat degenen aan wie de Vader Zijn hart in een bijzondere 
diepte van liefde openbaart, uit Zijn hart zijn genomen en weer in Zijn hart zullen 
terugkeren.​
 
We realiseren aldus Zijn wederkomst. Maar Hij zal ook in Zijn persoonlijke wezen komen tot 
hen die Hem zeer liefhebben. Diegenen zal Hij in het opstandingslichaam ontmoeten, al hier 
op deze aarde. De mensen van deze wereld zullen Hem niet zien, maar wij wel, als ons 
verlangen zo sterk is geworden dat het liefde is geworden. En dan zal het zo zijn, als we weer 
samen zitten zoals nu, dat we Hem dan allemaal mogen zien. Hij zal Zich dan ook in deze 
kleine lichteilanden manifesteren in Zijn opstandingslichaam.​
 

https://www.youtube.com/watch?v=LlFVp2mIsG4


Maar er is ook het probleem dat sommige zielen hun lichaam zouden opblazen als Jezus 
voor hen zou staan; ze zouden niet langer op aarde kunnen bestaan, want hun liefde voor 
Hem zou dat niet toestaan. Daarom kan Hij zich niet aan iedereen laten zien en moet Hij zich 
inhouden. Dus, het is geen maatstaf voor geestelijke rijpheid of je Jezus ziet of niet. Het 
komt vooral op de wijze van toebereiding en op de zielsstructuur aan."​
 
Jezus spreekt ten slotte: "Mijn kinderen, nogmaals omarm Ik jullie met Mijn liefde en spreek 
woorden uit Mijn hart tot jullie. Mijn hart, het is door en door zachtmoedigheid en liefde. 
Voor Mijn kinderen ben Ik een God van tederheid, een God van zorg en mededogen. Zo ben 
Ik, zo was Ik en zo zal Ik altijd zijn. Liefde, liefde, liefde. En in deze liefde heb Ik jullie nu 
opgenomen, gehuld. Uit de stroom van de tijd gehaald voor deze ene dag. En toch, als je 
teruggaat in de tijd, moeten jullie dit eeuwige moment meenemen in de tijd, zodat de tijd 
een stukje minder tijd is en jullie een stukje meer eeuwigheid in je voelen, en ook 
onsterfelijkheid.​
 
Ach, als ik deze liefde maar aan alle mensen kon tonen. Ik heb zoveel liefde te geven. Maar 
wie wil ze? Daarom heb Ik alles voor jullie bereid. Ik geef jullie alles wat de wereld niet wil. 
Jullie, die bereid zijn dit geschenk uit Mijn Hart aan te nemen, jullie zal Ik overstelpen met 
liefde en vreugde, en dankbaarheid zal jullie vervullen. En Ik zal jullie leiden naar een 
bovenaardse geborgenheid en een vrede die de wereld niet kent en nooit zal kennen.​
 
Maar jullie wil bepaalt dat, Mijn kinderen. Ik heb jullie de weg gewezen, Ik heb hem bereid, 
Ik verlicht hem. De bodem van dit pad heet deemoed en toewijding. Wijd heb Ik Mijn armen 
uitgespreid, wijd heb Ik Mijn hart geopend en met Mijn liefde heb Ik jullie verlangen steeds 
meer aangewakkerd. De vlam van verlangen in jullie zal jullie raken op plekken die jullie nog 
niet kennen. En dan is het heel belangrijk, Mijn kinderen, dat jullie dit verlangen, dat ook 
ontwaakt waar het nog op de wereld gericht is, naar Mij leiden. Want er bestaat altijd het 
gevaar dat verlangen verslaving wordt op deze aarde. Maar Ik heb jullie al gericht, Ik heb 
jullie zielen op Mij gericht. Jullie hoeven alleen maar in deze trouw aan Mij te blijven. Dan 
komt alles goed. Amen.” 

​
ExGerWolf: Virtus solis - https://www.youtube.com/watch?v=o6BU2DvAB_s 
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